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Zowel de titel als het meisje met een binnenpretje op het omslag doen vermoeden dat ‘De 

ondeugende pyjama’ een grappig boek is. Het meisje vertelt hoe papa haar kamer binnenkomt en 

direct aan haar gezicht ziet dat het mis is. De pyjama heeft weer in bed geplast. ‘Wat ben je toch 

ondeugend’, zegt hij boos tegen de pyjama. Hij vult een grote teil met koud water en schrobt en 

spoelt de pyjama tot hij schoon is. Daarna hangt hij hem aan de waslijn om te drogen en maakt hij 

een lekker warm bad klaar. Heerlijk ruikend, in mooie kleren gaan papa en dochter naar oma. Oma 

heeft rijst met kip en pinda’s klaargemaakt, hoort het verhaal over de ondeugende pyjama en zegt: 

‘Zo vader, zo dochter’. Op weg naar huis eten ze nog een ijsje en dan naar bed. Papa vertelt dat de 

gestreepte pyjama eigenlijk een zebra is die van een heel klein plasdruppeltje een grote plas maakt, 

dus voor de zekerheid zet mama een potje naast het bed. En dan, na veel knuffels, lekker slapen. 

Een warm verhaal, in een warme sfeer in een warme omgeving. Er lopen geiten en kippen op het erf, 

er groeien palmbomen en kinderen kunnen heerlijk buiten voetballen. Met veel humor benadert de 

vader het probleem van het bedplassen, hij trekt zich niets aan van een tegenstribbelende pyjama 

die voor straf in koud water gewassen wordt. Alles speelt zich af in een liefdevolle omgeving, dus met 

dat bedplassen komt het wel goed. Oma weet dat het met papa ook goed gekomen is. 

Dit vrolijke boek kan een inspiratie zijn voor ouders en kinderen die wel eens met ‘kleine ongelukjes’ 

te maken hebben. De ontspannen manier waarop papa, mama en oma met de situatie omgaan en de 

vanzelfsprekende gang van zaken in dit huishouden zijn een mooi voorbeeld.   
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