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‘Vos en Vis’ of hoe Vis Vos te slim af was. Dat is kort samengevat de strekking van het
verhaal. Vos zou graag een gebakken visje eten bij zijn aardappelpuree dus pakte hij zijn
opblaasboot en ging naar zee. Na een stukje varen hing hij een goed boek aan het haakje -
vissen zouden daar vast op afkomen, want goede boeken zijn in zee maar weinig te krijgen.
En ja hoor, opeens hoorde hij iemand lachen onder zijn bootje. Het was Vis, die het boek las.
Vos haalde hem omhoog met zijn schepnet en gooide zijn vangst in een emmertje. Vis
begreep direct dat hij als avondmaal zou dienen en dat vond hij niet aardig. Het speet Vos,
maar ‘je hebt je laten vangen. Wie slim is vangt dieren! Dieren die dommer zijn.” Vos wilde
terug naar het strand met zijn vangst, maar dat zag hij niet meer... En er blafte ook nog een
hond. Een grote hond met grote tanden, volgens Vis. Hij wees Vos een de verkeerde kant op
en zo kwamen ze in het gebied van Haai. Vos begreep niet dat Vis de verschillen in zee kon
zien en vroeg zich af of je een beest wel kon opeten dat dit soort dingen kon zien. ‘lk wil hier
weg!’, riep Vos en Vis stuurde hem nu het gebied van de Narwal in. Vos kromp in elkaar van
angst en kwam er eindelijk achter dat Vis hem opzettelijk steeds de verkeerde kant op had
gestuurd. ‘Hoe zou ik zoiets kunnen doen?’, vroeg Vis. ‘Jij bent toch een slimme vos? Terwijl
ik maar een stomme vis ben...” Vos had helemaal geen zin meer in Vis en gooide de emmer
leeg in zee. Vis floot en er verscheen een lange hoorn boven het oppervlak die de boot lek
stak. Krijsend vloog Vos door de lucht en kwam vlakbij het strand naar beneden. Eenmaal
weer thuis bedacht hij dat aardappelpuree ook heel lekker was met een klontje boter.

Een verhaal vol humor, een boekenlezende vis die graag ook de afloop van het verhaal had
willen weten, Vos die denkt dat hij slim is maar zich bang laat maken door Vis die hem
honden met grote tanden voorspiegelt en een haai die vast wel trek in hem heeft, maar
nooit citroen of zout gebruikt en hem in één keer zal doorslikken. Een verhaal vol emoties,
die duidelijk af te lezen zijn op de gezichten van Vos en Vis. Daan Remmerts de Vries heeft
met zijn grappige verhaal en zijn illustraties in de bekende, kleurige stijl een mooi
prentenboek toegevoegd aan zijn reeks over Vos. Nergens wordt het moralistisch, terwijl
Vos toch wel een lesje leert. Een verhaal om na te denken en na te praten over slim zijn en
dom zijn, hoe je iemand op andere gedachten kunt brengen, over vooroordelen en over het
eten van dieren.
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