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Wat een mopperkont staart ons aan vanaf het boekomslag. Hij heet Jim en werd op een prachtige 

dag wakker met het gevoel dat alles verkeerd was. Jim is een chimpansee en hij is in de war. Zijn 

buurman Gijs de gorilla suggereert dat hij misschien mopperig is? Nee, dat is hij beslist niet. Maraboe 

vindt hem ook al mopperig, hij loopt zo krom. Maki vindt dat zijn wenkbrauwen mopperig staan. 

Slang vraagt zich af waarom hij zo nors kijkt. Jim doet ondertussen verwoede pogingen alles te 

compenseren en pretendeert blij te zijn. Maar intussen heeft hij nergens zin in, geen zin om te zingen 

of te slingeren met de apen. Geen zin om te flaneren met de pauwen. Alle dieren reiken hem ideeën 

aan om vrolijk te worden maar het bereikt Jim niet. Ten einde raad schreeuwt hij het uit: ik ben geen 

mopperkont! Op een rustig plekje komt hij tot de conclusie dat hij toch gewoon mopperig is. Dan 

blijkt Gijs ook niet zo blij nadat hij bij het dansen stekels van Stekelvarken in zijn billen heeft 

gekregen. Samen proberen ze zich beter te gaan voelen en besluiten ze dat het een prachtige dag is 

om een mopperkont te zijn. 

 

In expressieve illustraties wordt treffend de gemoedstoestand van Jim weergegeven. O, o wat is die 

Jim uit zijn humeur. Ook de emoties van de dieren die hem bemoedigend toespreken zijn goed te 

herkennen. Leuk om na te spelen met een groepje peuters of kleuters. Of om over door te praten en 

ervaringen uit te wisselen over mopperige momenten. De ontknoping van dit grappige verhaal moet 

groot en klein aanspreken: het is best lekker om eens mopperig te zijn. 
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