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Rode, gele en groene tinten geven het omslag een warme uitstraling. Een uitstraling die het hele 

tekstloze prentenboek kenmerkt. Een meisje en haar hond zien een grote vuurpijl neerkomen op 

aarde. Het blijkt een ruimteschip waar een vriendelijk ruimtewezen uit tevoorschijn komt. Het meisje 

neemt het wezen onder haar hoede en laat hem haar thuis zien: een prachtige oerwoudomgeving 

met flamingo’s, papegaaien, luipaarden, slingerende apen, grillige bomen, waterpartijen, heuvels en 

verre uitzichten. Ze laat het wezen ook een inheems dorp zien, maar ze gaan er niet naar binnen. 

Misschien veroorzaakt een ruimtewezen onrust? ’s Nachts slapen ze omringd door wilde dieren bij 

een kampvuurtje. Een idylle. Maar dan vertrekt het wezen weer in zijn ruimteschip, het meisje wat 

verbouwereerd achterlatend. Waar is haar nieuwe vriend naartoe gegaan? Peinzend speuren Ava 

met Wolfie (namen die op de achterkant van het boek genoemd worden) de nachtelijke 

sterrenhemel af. En dan… zien ze weer dezelfde vuurpijl op de aarde afkomen. Moon is 

teruggekomen en brengt zelfs een ander ruimtewezen mee. Een speelmaatje voor Ava en Wolfie? Ze 

lijken thuis gekomen en voelen zich welkom.  

 

‘Thuis’ is een groot uitgevoerd prentenboek zonder woorden, met zeer veel details. De grote, fel 

gekleurde pagina’s vol natuur en dieren laten de lezer het verhaal zelf invullen en roepen veel vragen 

op. Waar komt Moon vandaan? Waarom gaan ze het inheemse dorpje niet binnen? Woont Ava daar 

en wil ze Moon nog niet laten zien? Hoe word je vrienden met iemand, ook als jouw taal voor die 

ander waarschijnlijk onbegrijpelijk is?  

Misschien zou je zelf ook wel in zo’n overweldigende natuur willen leven als Ava of iemand willen 

ontmoeten voor wie alles nieuw is en samen ontdekken hoe je elkaar dingen kunt vertellen. 
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