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Doris het olifantje kijkt je open en olijk aan vanaf het omslag, maar schijn bedriegt. Doris is
verschrikkelijk verlegen. Ze is knalrood en valt daarom nogal op, maar ze wil helemaal niet opvallen.
‘Kijk niet zo naar me,’ zegt ze, terwijl ze stampend naar de volgende bladzijde gaat. Daar, tussen de
gekleurde vinken, voelt ze zich helemaal op haar gemak. Ze weet niet meer of ze een olifant of een
oli-vink is. Totdat de vogels wegvliegen en Doris weer goed te zien is. Boos stampt ze weer naar de
volgende bladzijde, waar ze terechtkomt in een prachtig gekleurd bloemenveld. Ze lijkt nu wel een
oli-plant. Maar de bloemblaadjes vallen en daar is Doris weer. Ongelukkig sjokt ze naar de volgende
bladzijde. Totdat ze na een betoverend bezoek aan gekleurde vissen op een knalrode pagina
terechtkomt, waar ze zichzelf helemaal kwijt raakt. Ze twijfelt er zelfs aan of ze wel een olifant is. Na
deze confrontatie is ze dolblij zichzelf te zijn en vindt ze het niet meer erg om op te vallen.
Integendeel, ze trompettert: ‘Kijk naar mij!” en ze huppelt naar de volgende pagina, waar ze tot haar
verrassing een enorme blauwe neushoorn aantreft. De neushoorn is net zo verlegen als Doris was en
stampt naar de volgende bladzijde wanneer Doris hem gedag zegt. Het verhaal kan opnieuw
beginnen.

Doris is een boek vol humor, woordgrapjes, felle kleuren en een rijke woordenschat: snauwen,
dartelen, dwalen, ploeteren. Het is ook een leuk zoekboek: iedere keer als Doris verdwijnt in een
zwerm vogels, planten of vissen, moet je haar weer zien te vinden. De duidelijke keuzes in het
kleurenpalet, de vaak overlappende, iets doorschijnende vormen in verrassende composities geven
het boek een eigen karakter. En Doris maakt een ontwikkeling mee van verlegen olifantje dat niet wil
opvallen naar een zelfbewuste olifant die vindt dat ze er mag zijn. Een rijk boek.
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