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Onder een steen woont een hechte groep kleine beestjes. Ze schaken, schommelen en genieten van
hun rustige leven. Tot er ineens een enorme mensenhand verschijnt die de steen optilt. Hun huis is
weg en ineens zijn ze dakloos! Gelukkig weet Worm een nieuwe plek. Zijn neef woont namelijk onder
een heel mooie, grote steen! Dus gaan ze op pad. Wat volgt is een tocht vol obstakels, gevaren en
verrassingen. Althans, zo ervaren de kleine reizigers het zelf. Want wie goed kijkt, ziet dat hun ‘grote’
reis zich afspeelt in een doodgewone tuin.

De eerste schutbladen zijn meteen een feestje. Alle personages worden voorgesteld. Kinderen
vinden het heerlijk om ze aan te wijzen en om namen als ‘Pissebebie’ hardop te zeggen. Zo leer je
spelenderwijs over verschillende insecten. Binnenin spatten geel, roze en blauw van de pagina’s. De
tekeningen zijn groot en duidelijk, met veel kleine details om samen te bekijken.

Het verhaal zit vol humor en kleine grapjes die kinderen direct opmerken. De vlieg die vliegensvlug
over een obstakel kan, maar toch bij de groep blijft. De vuurwants die een zand-engel maakt. De
pissebebies die niet netjes met mama meelopen, maar blijven spelen. Kinderen blijven kijken en
ontdekken steeds iets nieuws.

Aan het einde zoomt de prent uit. Dan zie je pas hoe hun route echt liep. Wat voor de insecten een
enorme reis lijkt, blijkt voor ons een klein stukje tuin. Die overzichtsplaat is verrassend en hilarisch.
Hier komt de hamvraag: hoe kan het dat de slak er toch als eerste was? Als kinderen dat kunnen
uitleggen, hebben ze het verhaal echt begrepen.

Het boek nodigt uit tot onderzoek. In het voorjaar is het ideaal om na het voorlezen naar buiten te
gaan. Ga samen op het schoolplein of de buitenspeelplaats op zoek naar diertjes. Hoe zouden zij
onze wereld zien? Wat is voor hen groot of gevaarlijk?

De grootste reis ooit is een grappig en warm prentenboek! Aan het einde zijn de vrienden gesetteld

onder de nieuwe steen, zoals te zien aan het zelfgemaakte bordje ‘Home sweet stone’. De rust lijkt te
zijn wedergekeerd. Of toch niet...?
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